Meditatie van de week 11 april 2025 Thema: Palmpasen
Bij het thema:

We beluisterden muziek die past bij Palmpasen waarin veelvuldig het woord Hosanna klonk. Bij de
intocht van Jezus in Jeruzalem, rijdend op een ezel, werden palmtakken gebruikt om te zwaaien en
werd Hosanna geroepen. In plaats van palmtakken hebben wij buxustakjes. Als symbool voor Jezus.

De takjes blijven groen en levend ondanks barre weersomstandigheden. Jezus gaat door ondanks alle
tegenwerking en hij overleeft uiteindelijk.

Jezus gaat door waar anderen afhaken. Omdat hij geloofde in zijn opdracht, in de taak die God hem
toevertrouwd had. En Hij vraagt ook van ons : wees toch geen dood hout, maar levend hout, ga door
ook al begin je moedeloos te worden, bij alle negatieve dingen die je om je heen ziet.

Ik vond nog een gedicht bij het buxustakje met Palmpasen van een Franciskaan, Broeder Gerard Ris

Groen is de kleur van het leven: Zijn woorden noemde men:
: woorden om van te leven,
A ﬁ men haalde er hoop, kracht, vertrouwen en
zie dit takje. | zegen uit.

De winter met Zun storn?en en kou ] _ Ik bied u dit takje aan. Dit takje van hoop.
heeft het niet kunnen winnen van dit takje.

Zo’n takje is een teken van wat u en ikzelf
kunnen zijn:

- iemand die gelouterd is door het leven, en

Het is groen gebleven.
Het is in leven gebleven.

Wij mensen zouden er een voorbeeld aan er zachtmoedig, mild en eerlijk van
kunnen nemen: geworden is;
- de moed niet verliezen - iemand die leven geeft in eigen kring.

- niet wanhopen
- niemand buitensluiten,
- niet buigen voor het egoisme van jezelf en

Als u voor leven in die stijl kiest
als u eraan mee wilt werken,
dat mensen er niet aan onderdoor gaan,

anderen.
maar er overheen komen,
, .
Ons optrekken aan het voorbeeld van Hem neem zo’n takje aan
voor wie Jeruzalem warm liep. en geef het ergens een plaatsje in uw huis.
Muziek

e Hosanna (after Johann Pachelbel’s Canon in D P. 37,The Tabernacle Choir at Temple Square)
Hosanna (after Johann Pachelbel's Canon in D, P. 37) - YouTube

e Altijd nog wel ergens halleluja - Matthijn Buwalda
Altijd nog wel ergens halleluja - Matthijn Buwalda - YouTube

Zegenwens om voor jezelf en/of anderen te lezen:

Ga in vrede met de groene takjes die de winter overleven,

als hoopvolle tekens van leven op aarde,

dat onze huizen waarin ze bewaard worden gezegend zijn,

dat de mensen die er wonen gezegend zijn,

dat wij allen gezegend zijn als volgelingen van Jezus op zijn weg,
door het lijden heen, uiteindelijk naar het licht!


https://www.youtube.com/watch?v=pnaXqppQLYM
https://www.youtube.com/watch?v=0ccDDTh3ArY

