Meditatie van de week 16 mei 2025 Thema: Moederlijke zorg

Bij het thema:

We beluisterden het Ave Maria van Caccini, omdat de meimaand in de RK traditie de Mariamaand
wordt genoemd.

Maria, mater dolorosa, moeder der smarten, is voor veel mensen van groot belang. lemand om aan
te roepen als je zorgen en verdriet hebt, waarschijnlijk omdat gedacht wordt dat Maria zelf ook veel
zorgen en verdriet heeft gekend. En Jezus zelf heeft aan het kruis tegen zijn vriend Johannes gezegd:
Zoon, zie uw moeder. Net zoals Johannes Maria als moeder mocht zien, zo zien veel mensen haar
ook voor zichzelf als moeder.

In mei is er ook veel aandacht voor alle moeders in de wereld. In verband met hun zorg voor de
kinderen.

God heeft ook moederlijke trekken, als je dat zo zou kunnen noemen.

Ik las daarover een lied van Huub Oosterhuis met als titel: Zoals een moeder zorgt

Zoals een moeder zorgt voor kinderen, haar toevertrouwd, en waarborgt dat zij leven:
zo werkt een god van liefde, en geen uur verflauwt zijn vuur.

Niet meer verstomt het woord dat Hij ons heeft gegeven.

Het neemt ons bij de hand, dat woord, geduldig voert het ons uit angstland weg naar vrijheid. Zo
onbegaanbaar dwars die weg, zo hoog, zo heet en droog

— laat mij niet moeten gaan als Gij niet zelf nabij zijt.

Een waterval van licht, van vreugde en gerede hoop, van inzicht en vertrouwen:
zo overkomt Gij mensen, ik besta uw woord en ga.

Nog weet ik niets van U, ooit zal ik U aanschouwen.

Muziek

e Ave Maria Caccini - Hannah Holgersson https://www.youtube.com/watch?v=YjXt-5NSu-M

e Een schoot van ontferming — Antoine Oomen, Huub Oosterhuis, Koor van Amsterdamse
Studentenecclesia https://www.youtube.com/watch?v=Wsh99ye4Kso

Gebed om mee op weg te gaan over vaderlijke en moederlijke zorg, deel van een
moederdaggebed van Rebekka Onderstal om voor jezelf en/of anderen te lezen:

U bidden we:
Help ons om zorgzaam te zijn voor elkaar, voor onszelf en alles wat leeft.
Help ons te moederen en te vaderen over elkaar zoals U dat doet:
met liefde die ruimte geeft om te leren, te groeien, te vallen en op te staan, opnieuw te
beginnen.

Geef kracht om met gemis te leven, geef mensen die momenten van thuis en veiligheid
creéren. Geef ons iets van uw moederlijke liefde om van te leven en om uit te delen.
Omarm ons zoals we zijn.

Amen.
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