
 

Meditatie van de week 20 oktober 2023                                                             Thema: Omgaan met hopeloosheid  

Bij het thema: In deze tijd van verschrikkelijke nieuwsberichten kun je soms overvallen worden door een 

gevoel van onmacht en hopeloosheid. Zal er ooit vrede komen in de wereld, ook al doen de vredestichters nog 

zo hun best en proberen wij in onze eigen omgeving vrede te houden met alle mensen…???  

Ik vond een gedachte over omgaan met die hopeloosheid in een bezinningstekst: 

Als ik in een stemming van hopeloosheid ben en denk dat het allemaal zinloos is wat wij doen, dan denk ik aan 

de kathedralen die in de middeleeuwen gebouwd zijn. 

De meeste zijn gebouwd in de loop van 200 jaar. De bouwers van die kathedralen hebben in grote meerderheid 

nooit het gebouw klaar gezien. 

Zij hebben er nooit kunnen bidden, zij hebben nooit kunnen opkijken naar de ramen ervan of naar andere 

schoonheden van het werk waar zij hun leven aan besteedden. 

Wij bouwen een kathedraal van vrede, maar misschien zullen wij die ook niet klaar zien. 

Wij zullen sterven voordat die voltooid is. En toch gaan we door met hem te bouwen ook al zullen we nooit in 

dat gebouw wonen. 

Dag Hammarskjöld (1905-1961) was als secretaris-generaal van de Verenigde Naties ook altijd bezig met 

vredesmissies. Hij heeft daar zijn leven aan besteed. Wat hem op de been hield was het geloof dat hij bezig was 

het goede te doen. Hij schreef ook teksten, waaronder dit gebed: 

Bewaar mij in Uw liefde  

Gij die boven ons bent, 

Gij die een van ons bent, 

Gij die BENT 

ook in ons, 

mogen allen U zien – ook in mij, 

moge ik Uw weg bereiden, 

moge ik dan dankbaar zijn 

voor alles wat mij ten deel valt. 

Moge ik dan niet vergeten 

de nood van anderen. 

Bewaar mij in Uw liefde 

zoals gij wilt dat allen 

in mijn liefde blijven. 

Moge alles in dit mijn wezen 

U tot eer zijn, 

en moge ik nooit wanhopen. 

Want ik ben in Uw hand, 

en in U is alle kracht en goedheid. 

Geef mij een zuiver hart – dat ik U mag zien, 

een ootmoedig hart – dat ik U mag horen, 

een hart vol liefde – dat ik U mag dienen, 

een hart vol geloof – dat ik in U mag blijven. 

 

Muziek   

• Main Theme from the Band of Brothers – Michael Kamen 

• Margaret Rizza: O Lord, Listen to My Prayer-The St Thomas Instrumental Group 

Zegenbede van Dave Adam in de vorm van een gebed voor jezelf en / of anderen te lezen, ter bemoediging: 

Omgeef ons, Heer met Uw bescherming, opdat het gevaar buiten blijft. 

Omgeef ons, Heer, zodat de hoop in ons blijft en de twijfel buiten. 

Omgeef ons, Heer, opdat het licht nabij mag zijn en de duisternis buiten. 

Omgeef ons, Heer, opdat de vrede in ons blijft en het kwade buiten. 

 

 


