Meditatie van de week 31 oktober 2025 Thema: Waar onze doden zijn

Bij het thema: Begin november rond Allerzielen worden we extra bepaald bij de
sterfelijkheid van het bestaan. En gedenken we de mensen die ons zijn ontvallen. Vaak
vragen we ons af waar ze zijn, de geliefde dierbaren die ons zijn voorgegaan.

In de Bijbel wordt daar weinig concreets over gezegd. Wel dat er in het huis van God veel
woningen zijn. En Jezus zegt: Hij is geen God van doden, maar van levenden, want voor Hem
leven zij allen. Tegen de moordenaar aan het kruis zei hij : Heden zult gij met Mij in het
paradijs zijn. Vandaar de muziekkeuze. Hoe dan ook zijn we als mensen na de dood niet uit
Gods hand gevallen.

We stonden stil bij de tekst van een nieuw soort ‘in Paradisum’ van de hand van Huub
Oosterhuis en op muziek gezet door Antoine Oomen met als titel: Doe mij binnengaan.

Doe mij binnengaan in het oord van rust en vrede dat genoemd wordt met uw Naam.
Licht van Licht. Ontferming. Hemel. Liefde is uw Naam.

Dat ik kom in U, in vrede.
Dat ik, door het vuur gegaan en mijn laatste leed geleden, komen mag in U, mijn vrede.
Dat Gij mij zult noemen bij mijn naam.

Sterveling, stof van de aarde, ziel en lichaam is mijn naam.
Adem was ik, vonken leven.

Vuur van liefde, eeuwig leven, nieuwe aarde is uw Naam —
In uw oord van rust en vrede doe mij binnengaan.
Muziek

e In Paradisum uit het Requiem van Gabriel Fauré, door the Cambridge Singers
e Doe mij binnengaan, Antoine Oomen, Huub Oosterhuis, Koor voor Nieuwe Religieuze
Muziek

Zegenbede om voor je zelf en/of voor anderen te lezen

Dat het licht van de Eeuwige je pad zal beschijnen, je de weg wijst die je mag gaan.
Dat zijn liefde je zal verwarmen, je in zijn gloed naast de ander mag staan.

Dat zijn vreugde je kracht zal zijn bij alles wat je hoort en ziet.

Dat zijn vrede je zal omarmen ook in momenten van verdriet.

Zo zegene je de Eeuwige.



