Pelgrimage langs het Ludgerpad (9.30-16 uur)

Op zaterdag 14 september trekken we een hele dag uit om een deel van het
Ludgerpad te lopen dat min of meer langs de Slangenburgse kerk loopt.

We lopen een stukje van het Ludgerpad dat is vernoemd naar een van de mannen
die ruim 1200 jaar geleden het christendom naar onze streek bracht. Het hele pad
loopt van Zutphen naar Winterswijk, maar wij lopen vanaf de St. Willibrordsabdij
via de Slangenburgse kerk naar Zelhem.

In de St. Willibrordsabdij (Abdijlaan 1, 7004 JL Doetinchem) wordt een reliek van
Ludger bewaard en daarom beginnen we daar met de pelgrimage van één dag.
lets voor half 10 verzamelen we ons bij de abdij om, voordat we op weg gaan, er
de eucharistie mee te vieren. Vervolgens lopen we 3,7 kilometer naar de Slangenburgse kerk om
daar samen te lunchen van ongeveer 12 tot 13 uur. Tijdens de lunch horen we interessante zaken
over Ludger. Na de lunch wandelen we 5,8 kilometer door naar Zelhem, omdat in die plaats ook het
een en ander te beleven valt rond Ludger. Museum Smedekinck is het voorlopige eindpunt van de
pelgrimage. Eddy Ivens, die nauw betrokken was bij de totstandkoming van het Ludgerpad, is die dag
onze gids.

Je hoeft niet terug te wandelen vanaf Zelhem, voor vervoer naar het startpunt wordt gezorgd.
Bijdrage €15 voor de hele dag en €10 voor een halve dag, inclusief de lunch.

Als je mee wil wandelen, de hele dag, alleen’s morgens of alleen’s middags, geef je dan op bij
Helma van Loon (wmvanloonkuiper@gmail.com / 06 43229677).

Opgave is noodzakelijk in verband met de inkopen voor de lunch en het regelen van het vervoer
terug.

9.25 uur - verzamelen bij het startpunt St. Willibrordsabdij (Abdijlaan 1, 7004 JL Doetinchem), waar
in de kapel de eucharistie wordt meegemaakt, waarna we 3,7 km wandelen langs het Ludgerpad naar
de Slangenburgse kerk

12-13 uur - gezamenlijke lunch in de Slangenburgse kerk (lJzevoordseweg 35, 7004 HX Doetinchem),
gevolgd door informatie over Ludger door Eddy Ivens

13.30 uur - vervolg pelgimsroute langs het Ludgerpad 5,8 km richting Museum Smedekinck in Zelhem
+/-16 uur - vervoer terug naar startpunt bij abdij of kerk

Van harte welkom om de hele of een halve dag naar keuze met ons mee te pelgrimeren langs het
Ludgerpad.
Graag horen we van jullie.

WANDELEN is....de haast uit je hoofd lopen en kijken wat erover blijft
Henri Smits
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