
meditatieve wandelingen
Ben je op zoek naar rust, bezinning, beweging, stilte en ontmoeting met jezelf

en de a(A)nder, kom dan op vrijdagochtend naar de Slangenburgse kerk

(IJzevoordseweg 35, 7004 HV Doetinchem).

De eerste twee vrijdagen van de maand wandelen we naar de St. Willibrordsabdij
en wonen daar het middaggebed bij, de overige vrijdagen door het bos. Vooraf-
gaande aan de wandeling is er een meditatief moment in de kerk, waarin iets
wordt aangereikt om te overdenken. De wandeling is deels in stilte, maar er is ook
ruimte voor onderling gesprek. De lunch (zelf meenemen) is onderdeel van de
wandeling. Je kunt ook alleen voor de meditatie komen.

Kloosterwandeling
10.15 ontvangst met koffie of thee
10.45 meditatief moment
11.00 begin van de wandeling
12.15 - 12.30 middaggebed in de abdij

daarna wandelen we terug
± 13.45 afsluiting

Natuurwandeling
10.15 ontvangst met koffie of thee
10.45 meditatief moment
11.00 begin van de wandeling
± 13.00 afsluiting

Opgave vooraf is niet nodig. Bijdrage: € 4 (5 wandelingen voor € 15).
Zomerstop: half juli tot half augustus. Winterstop: laatste twee weken van december.
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